Bezoek aan Sluis

De meningen over Sluis zijn verdeeld, want sommige mensen vinden het te druk.
Toegegeven: in de zomermaanden kan het inderdaad heel (te) druk zijn. Maar persoonlijk
vinden wij het leuk shoppen. Je vindt hier niet zo zeer de grote winkelketens maar juist
kleine boetiekjes.

In het centrum van Sluis kun je het Belfort niet over het hoofd zien. Dit is het enige
Belfort in Nederland. Belfort betekent een middeleeuws, Vlaams gebouw dat diende als
stadhuis, raadszaal, rechtbank e.d.. Hoe hoger de toren, hoe meer macht er zetelde in
de betreffende stad. Brugge was in de dertiende en veertiende eeuw namelijk een
belangrijke handelsstad in Europa. Het Zwin was de toegangspoort richting Brugge, het
economische hart van West Europa. Vanaf 1500 raakte Sluis in verval omdat het Zwin
verzandde en de schepen er niet meer door konden richting Brugge. De handelsroute
verlegde zich via de Westerschelde naar Antwerpen.

In de Tachtigjarige Oorlog (1568 — 1648) lag Sluis in de vuurlinie. Klokkenluider Jantje
speelde uiteindelijk een heldenrol. De Spanjaarden hadden een nieuwe aanval op de
stad gepland en zouden aanvallen bij het klokkengelui van het Belfort. Maar het was
kermis in de stad en klokkenluider Jantje was z6 beschonken dat hij de trappen van het
Belfort niet meer op kon. De klokken werden dus niet geluid. De Spanjaarden
vermoedden verraad en vielen niet aan. Je kunt Jantje van Sluis nog steeds bewonderen
in zijn zeventiende eeuwse kledij, want een beeldje van hem staat bovenin de toren van
het Belfort bij het carillon. Zo waakt hij altijd over de stad.

Op het terras in Sluis kun je geheid een ‘Jantje van Sluis’ bestellen; een overheerlijke
tripel.

Rondom Sluis zijn de oude stadswallen nog redelijk intact gebleven. Dit biedt een leuke
wandeling met zicht op de stad, de oude stadspoorten en de natuur. De zeldzame
boomkikker schijnt hier volop voor te komen.



Vanuit Sluis kun je ook een bezoek brengen aan het wereldberoemde natuurgebied Het
Zwin. De Zwingeul is een slufter die meerdere keren per dag het zeewater inlaat. Dit zorgt
voor een uniek gebied met schorren en slikken. Het bezoekerscentrum aan de kant van

Knokke is trouwens erg mooi opgezet. Geheid dat je daar in het seizoen ooievaars kunt
spotten.

(Overigens is de Verdronken Zwarte Polder in Nieuwvliet een vergelijkbaar natuurgebied,
maar dan natuurlijk veel kleiner.)

Mocht je met de fiets in Sluis belanden, probeer dan eens door de polders te fietsen
vanuit Sluis naar retranchement. Z¢6 idyllisch met kronkelige, oude dijkjes met
knotwilgen aan weerszijden.



