
 
 
Rondje Nieuwvliet 
 
Nieuwvliet en omgeving laat zich goed met de fiets ontdekken.  
 
Bij de ingang van Nieuwvliet (bij de eerste rotonde) vind je brasserie ‘Bij 48’; een fijn 
plekje om te ontbijten, te lunchen of heerlijke zoetigheden in te slaan. Ze zijn open tot 
17.00 u.  
 
De molen van Nieuwvliet (Molenweg) is gratis te bezoeken op woensdag- en 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur. Deze korenmolen stamt uit 1664, hoewel de 
oude, houten molen in 1850 werd vervangen door deze “moderne”, stenen molen. 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat de molen in bedrijf blijft en twee middagen in de week 
gratis te bezoeken is. Hartstikke leuk om eens een keer een kijkje te nemen. Als je durft 
kun je een behoorlijk eind naar boven klauteren. Wil je de molen financieel een handje 
helpen, koop dan het zelfgemalen meel of bakmixen die te koop worden aangeboden. 
Leuk om mee naar huis te nemen!   
 

 
 
 
 
Daarna stap je op de fiets en bezoek je de winkel van Ferini. Eigenlijk is het méér dan 
alleen een winkel. Rini verkoopt boeken, souvenirs, antiek & brocante, maar achterin het 
pand vind je een klein speelgoedmuseum. Superleuk! Vraag ernaar bij de balie.  
 
Een klein stukje verder vind je rechts om de hoek op de Mosseldijk café ‘Bij Sofie’. Dit 
restaurantje wordt gerund door mensen met een beperking. Zij kunnen er in een veilige 
omgeving werkervaring opdoen. Ze serveren koffie met gebak of een eenvoudig broodje.  



 
 
 
Fiets via de Baanstpolderdijk richting het strand. Als je bij het strand aankomt, kun je ter 
hoogte van strandpaviljoen 19 meteen de dijk op. Daar vind je het beeldmerk van 
Nieuwvliet: ‘INIEUWVLIET’.  Leuk voor een selfie.  
 
 

 
 
 
Vervolg je weg over de dijk naar links. Zo’n kleine kilometer verder vind je de Verdronken 
Zwarte Polder van Nieuwvliet. Je kunt hier heerlijk doorheen wandelen. Honden moeten 
aangelijnd blijven.  
 
Lunchen of avondeten doe je bij strandpaviljoen ‘Woest 17’ ofwel ‘Dok 14’. Het laatste 
strandpaviljoen is al aan de andere kant van de Verdronken Zwarte Polder, richting 
Cadzand. Deze twee strandpaviljoens zijn allebei aan te bevelen.  
 
Mocht je van mosselen houden, dan raad ik in het bijzonder ‘Woest 17’ aan. Bestel daar 
de ‘woeste mosselen’ met lamsoor en zeekraal; om je vingers bij af te likken.  
 


